
Op bedevaart 
naar de 
Troost? 

Bereikbaarheid 

- met de trein: elk uur zijn er vanuit Brussel en 

Antwerpen verschillende treinen naar Vilvoorde. Het 

station is op vijf minuten wandelen van de Karmel: 

voor het station ga je schuin-rechts door de Xavier 

Buissetstraat. Op het einde daarvan is de 

Leuvensestraat en zie je aan je linkerkant de ingang 

van de basiliek al. 

 

 

Wil jij ook de restauratie  

van de Troostbasiliek steunen? 

Storten kan op 'Vriendenkring van de Troost VZW',  

BE48 3631 2293 6527 

of via de Koning Boudewijnstichting: 

BE10 0000 0000 0404  

met vermelding ***128/3163/00052***. 

Tijd voor God, tijd voor elkaar 

Karmel Vilvoorde 

www.dentroost.be 

Contactadressen: 

 

Zusters Karmelietessen 

Trooststraat. 2, 1800 Vilvoorde,  

tel. 02 251 35 40, 

zusters.karmelietessen@belgacom.net 

 

Diaken Jan Goyvaerts 

Leuvensestr. 91, 1800 Vilvoorde,  

tel. 02 306 02 93, gsm 0472 55 74 53,    

jan.goyvaerts@telenet.be  

BA S I L I EK  ON ZE  L I EVE  VRO UW  VAN  TROO S T  

BA S I L I EK  O NZ E  L I EVE  V ROUW VAN  
TROO S T  

De Karmel is heel gemakkelijk te bereiken: 

- met de auto: neem op de E19 (Brussel-Antwerpen) 

de afrit ‘Vilvoorde’. Kies links, richting Vilvoorde. Sla 

rechtsaf onder de spoorwegbrug. Na 100 m. neem je 

op het T-kruispunt links. Je kunt je auto parkeren als 

je de derde weg rechts inrijdt (Campionlei of verder 

op het Franklin Rooseveltplein). Je ziet van daar de 

toren van de kerk en kunt via de Trooststraat naar de 

ingang aan de Leuvensestraat. Ook achter het station 

is mogelijkheid om te parkeren tegen betaling. 

 

 

  

Gebed tot Onze Lieve Vrouw van Troost  
 

O Maria van Troost, 

beminnelijke Moeder, 

vol vertrouwen kom ik tot U 

en knielend voor uw beeld vraag ik U: 

wil luisteren naar mijn gebed in nood. 

Reeds veel gunsten mocht ik  

door uw voorspraak bekomen 

en ik kan U niet dankbaar genoeg zijn. 

Opnieuw durf ik rekenen op uw goedheid. 

Goede Moeder, Gij wilt mij helpen 

en ik weet dat Gij dat ook kunt. 

Daarom kom ik met vertrouwen en kinderlijke 

liefde tot U en smeek U: 

bekom voor mij de gunst van… 

Graag zal ik U mijn dank bewijzen,  

U beminnen en vereren  

als Moeder van Genade en van Troost. 

Verhoor mijn gebed, Maria,  

toon dat Gij mijn moeder zijt. 



Op bedevaart? 

De basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van Troost is een 

zinvolle bestemming om persoonlijk, vanuit een 

parochie, een socioculturele of spirituele groep op 

bedevaart te gaan.  Ze is toegankelijk van 8 u. ‘s 

morgens tot 17.30 u. ‘s avonds. Je kunt er dus altijd 

‘zomaar’ terecht om even tot rust te komen, je zorgen 

of dankbaarheid uit te spreken, een kaarsje te 

branden… 

We kunnen je echter ook een aantal 

diensten aanbieden als je daarover tijdig 

afspraken maakt: 

- een korte historische uitleg over de 

Troost en de Karmel; filmpje op DVD 10 

min. 

- een uiteenzetting over een spiritueel 

thema; 

- hulp bij het houden van een gebedsmoment of het 

vieren van de eucharistie; 

- een kennismaking met de door de zusters 

handgemaakte kaarten, schapuliertjes,  medailles, 

rozenkransen, tientjes en wassenkerstbeeldjes… 

En verder… 

Er zijn in Vilvoorde en omstreken nog andere 

bestemmingen die de moeite waard zijn:  

- De kerk ligt in een drukke winkelstraat, op 

loopafstand van het park en van de Grote Markt; 

- Huis van de Toekomst, Living Tomorrow, Indrin-

gingsweg 1, 1800 Vilvoorde, 02 263 01 33; 

- Museum van de oudere technieken, MOT, 

Guldendal 20, 1850 Grimbergen.  02 270 81 11;     

Het genadebeeld 

Het genadebeeld van Onze-Lieve-Vrouw van 

Troost kent een lange en bewogen 

geschiedenis. Het is een polychrome sedes 

sapientiae (een zittend beeld, ‘zetel van 

wijsheid’) dat volgens de overlevering door 

Elisabeth van Hongarije aan haar dochter Sofia 

werd gegeven, die het op haar beurt aan de 

begijnen van Vilvoorde schonk in 1247. 

Begijnen en karmelietessen leefden sinds de 

15de eeuw in hetzelfde klooster, buiten de 

stad. Beide communiteiten moesten in 1578 met 

have en goed naar de stad trekken - het 

genadebeeld verhuisde mee en kwam in het 

bezit van de karmelietessen. Eeuwenlang 

werden er aan dit miraculeuze beeld speciale 

genaden toegeschreven. Tot op de dag van 

vandaag komen mensen in de kerk van de 

Troost, waar het genadebeeld nu al 500 jaar 

staat, met al hun vragen en hun zorgen, hun 

vreugde en hun pijn -  want nood zoekt troost, 

zoals boven de inkom staat. De kerk werd in 

2006 verheven tot basiliek. 

Meer weten over de geschiedenis  

van de karmelietessen en de Troost? 

In 2006 verscheen van de hand van Luk Bieseman 

Het boek  Rijkdom van stilte en rust. 

- O.-.L.-Vrouw van de Goede Hoopkerk, p/a pas-

toor Geert Aelbrecht, 02/251.06.79; 

- Geleide wandelingen in Vilvoorde door de 

Heemkundige Kring Hertog Hendrik I, John H. 

Spruyt  02 252 36 36; 

- Abdij van Grimbergen, Kerkplein 1, 1850 

Grimbergen,  02 272 40 50; 

- Sterrenwacht Mira vzw, Abdijstraat 22, 1850 

Grimbergen, 02 269 12 80; 

- Domein Drie Fonteinen, Koningslosesteenweg 

77, 1800 Vilvoorde, www.dedriefonteinen.be. 

 - Wandeling 'Van basiliek tot basiliek' zie bord 

naast de ingang. 

 

 
 

Nood zoekt Troost 

Goed om weten: 

Het derde weekend na Pasen is tra-

ditioneel het weekend van 

‘Troostkermis’. Dat hele weekend 

én de maandag wordt er in de tuin 

en de gebouwen van de Troost  een 

kunsttentoonstelling georgani-

seerd. Op maandag is er jaarmarkt.  

www.kunstindetroost.be 

http://www.dedriefonteinen.be/

