Leven in en van Gods liefde.
Ons leven is een groeien, samen in een familie
in en vanuit de liefde van God die ons omringt.

“Alleen met de
Al-Ene” (GOD) ...
Waar ik ook ga,

Zijn liefde is altijd
daar. Gods liefde
daagt ons uit, maar is
altijd barmhartig en
mild.

Karmel ademt Maria.
Zoals Maria wordt een
karmelietes geroepen tot een
drager van Christus’ Licht te
zijn. Haar liefdevolle
aanwezigheid leidt ons naar
Jezus want zij maakt van ons
leven in de Karmel een lied
vol vreugde en
barmhartigheid:

“De Almachtige doet
wonderen voor mij,

heilig is Zijn Naam!”

Tot eer en glorie van zijn Naam!

Contacteer ons gerust met je vragen:

Zusters karmelietessen
Onze-Lieve-Vrouw-van-Troost
Trooststraat 2, 1800 Vilvoorde, Belgié
Telefoonnummer +32 (0)2 2513540
zusters.karmelietessen@belgacom.net
carmel_troost@belgacom.net

www.dentroost.be
www.karmel.be

EUCHARISTIEVIERING

Zondag en hoogfeesten om 9u in de basiliek.
Weekdagen om 11u30 in de binnenkapel.

Kow ew zie....

De Karmel is de weg van de woestijn

In de stad van de mens

De weg van loslaten en dan van vinden
De weg van stilte en van weer opengaan
De weg naar jezelf om je echte zelf

in God te vinden.

Karmel Onze-Lieve-Vrouw-van-Troost,
een oase in het hart van de stad,
een rijkdom van stilte en rust,
een plek waar je welkom bent.


mailto:zusters.karmelietessen@belgacom.net
mailto:carmel_troost@belgacom.net
http://www.dentroost.be

“Ik heb je geroepen
bij je naam...

Je bent kostbaar
in mijn ogen...
1k hou van jou!”

- (Jesaja 43)

Wij allen verlangen niets liever dan er voor
iemand te mogen zijn, waardevol te zijn in iemands
ogen en onvoorwaardelijk bemind te worden.

Christus laat Gods liefde in ons overvloeien
doordat hij in ons hart ons uniek liefdesantwoord
aanwakkert.

De Karmel is een weg om
die liefde van God te
beantwoorden. Een
radicale weg, die ons helpt
om God na te volgen naar
het voorbeeld van Maria.

Stilte vormt de
achtergrond

\ muziek voor ons leven van

gebed, werk en liefde.

Elke dag vieren
wij de getijden en
brengen wij zowel
‘s morgens als

‘s avonds één uur
door in stilgebed.

“Gebed is een liefdevol gesprek met Hem van wie
wij weten, dat Hij van ons houdt.”

- Moeder Teresia van Avila

Het gebed overstijgt
de grenzen.

Het dient met zijn
liefde en medeleven
door tot de diepste
verborgen plaatsen
van pijn en nood.
Want alleen gebed en
liefde kunnen zo ver
reiken, tot onder het
kruis samen met
Maria, onze Moeder
en begeleidster.

Onze Heilige Moeder Teresia gebruikt het symbool
van de vlinder om te tonen dat het gebedsleven ons

stap voor stap verandert in de gelijke van Jezus,
en ons de wonder van ons bestaan toont.

Wij besteden ook een belangrijke deel van onze
dag aan werk..

Gebed is ons apostolaat en zending in de Kerk.

Ons gemeenschapsleven is rond Christus
en Zijn evangelie gebouwd.

De gemeenschappelijke viering van de
Eucharistie is onze bron en toppunt van elke

dag. Zij geeft alle aspecten van ons leven zin en

diepte. Samen delen wij het Brood en Woord
van het Leven, doorheen de liturgie, door

vergaderingen, bij maaltijden en ontspanning.




